
 

 

 

 

  

 

 

NIEUWSBRIEF  - 2024 -   WEEK 1 

Bij de zondag 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles is gezegend, 

zelfs wanneer ik kijk naar wat ik mis 

Alles is gezegend, 

zolang we gewicht geven aan het licht! 

 

(uit: Alles is gezegend, Typhoon) 

 

Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar, waarop we elkaar 

veel heil en zegen mogen toewensen, staan we stil bij de 

woorden die we elke zondag horen, namelijk de zegen uit 

Numeri 6. 

 

Vanaf 9.30 uur is er koffie en kunt u elkaar veel “heil en zegen” 

toewensen. 

 

 

1e collecte – Stichting de Regenboog (Daklozenhulp) 

MENSEN ONDER ELKAAR 

Wij dromen van een stad waarin plek is voor iedereen. Een 

stad waarin mensen met veel mogelijkheden en mensen met 

weinig kansen samen leven en werken. Waarin we betrokken 

zijn bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar mensen die 

dat kunnen, zich vrijwillig inzetten om de samenleving te 

helpen dragen. Waarin de stad ieders thuis is. Waarin niemand 

zich verloren hoeft te voelen. 

 

 

Agenda 

Vrijdag 12 januari – 10.00 – 12.00 uur 

– geloven in gedichten 

Vrijdag 19 januari – 20.00 uur – Film: 

Nostalgia 

Elke vrijdag - Stamtafel 

 

Collecte 

1e collecte Stichting de Regenboog 

(daklozenhulp) zie linkerkolom 

2e collecte Kerk 

3e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen 

 

 

Liturgie 

7 januari 2024 – Ds. Betty Gras 

Organist: Harry Bosma 

 

Liederen en Schriftlezing:  

Aanvangslied: NLB 103: 1, 2 – 3, 5 

Moment met jong en oud 

Kyriëgebed afgesloten met: NLB 299E 

Schriftlezing: Numeri 6 1: 9-11 

Zingen: Lied van Beth 

Overweging 

We luisteren naar: Alles is gezegend, 

Typhoon  

Zingen: NLB 344 

Gedachtenis Harm Drost 

Dank- en voorbeden  

Slotlied: NLB 422: 1, 3 

Zegen met aansluitend NLB 425 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-codes collecten 

1e collecte 2e collecte 3e collecte                        

https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/183cf23e-1f50-4816-8284-b8f26b2eaf57
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/a62e7121-b906-4dcf-a821-5c2221f177d5
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/5a57856e-a0ea-42d8-b45d-80f061793938


KERSTMARKT 2024!!! 

Ja, u leest het goed: 2024! 

In de nabespreking van de kerstmarkt 2023 hebben we het 

ook al over die van 2024 gehad! 

 

We willen op die markt een speciaal kraampje inrichten met 

kerstspulletjes. Dus mocht u kerstballen, versiering, of wat ook 

maar, van deze kerst over hebben: in de consistorie staan 

dozen waar u deze spulletjes in kunt leveren. Wij gaan ze een 

2e leven geven. Mooi duurzaam! De dozen staan er in de 

maand januari. 

 

Ook willen we u vragen de leeggegeten potjes van de advocaat, 

jam of peertjes weer schoon in te leveren in het bekende krat 

in het halletje van de kerk. 

In de groene kast staat nog advocaat, jam, appelmoes e.d., en 

niet te vergeten vogelvoer. Zolang de voorraad strekt kunt u dit 

kopen. Er zijn ook weer pakketjes van de producten 

samengesteld. Leuk om als cadeautje voor iemand mee te 

nemen. Geld in het daarvoor bestemde potje a.u.b. 

We blijven actief als kerstmarktcommissie en maken graag 

gebruik van de medewerking van u allemaal. Samen kerk-zijn, 

zoals het o.a. bedoeld is. 

 

Hartelijke groet, 

Gerry, Harjo, Herma, Karoliene, Koen, Leonie, Peter 

 

 

Samen voor de kerk van morgen  

Beste leden van de Ontmoetingskerk,  

 

Begin Januari gaat de Actie Kerkbalans 2024  weer van start.  

De Ontmoetingskerk doet ook dit jaar weer mee aan de Actie 

Kerkbalans. 

De Actie Kerkbalans zal worden gehouden van zondag 14 

januari tot zondag 28 januari. 

 

Het thema van de actie is “Samen voor de kerk van morgen ”. 

Ook in 2024 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud 

geven. We willen vooruit en investeren in het omzien naar 

elkaar en daar hebben wij uw financiële bijdrage nodig. 

 

De bijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar de 

Ontmoetingskerk kan hier niet zonder!  

De inkomsten uit Actie-Kerkbalans vormen voor ongeveer 80% 

de financiële basis van onze gemeente. 

 

De Actie-Kerkbalansbrief zal vanaf begin januari weer bij u 

worden thuisbezorgd. 

In de brief is weergegeven waarom de Actie Kerkbalans zo 

belangrijk is voor de Ontmoetingskerk. Ook treft u hierin een 

beknopte versie van de begroting 2024, een 

toezeggingenformulier en een retourenveloppe aan.  

 

We hopen dat wij ook in 2024 mogen rekenen op uw financiële 

steun en medewerking. 

Kosters: 

In de week van 8 – 14 januari a.s. (week 

2)  zijn Stijnie en Alex Scheper de 

dienstdoende kosters.   

Alex  nr: 06 515 743 74 

Stijnie  nr:   06 284 548 22   

Uiteraard kunt u ook bij vragen, 

problemen of reserveringen de 

kosterstelefoon bellen: 06 249 238 44. 

 

 

 

Kopij nieuwsbrief 

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Nieuwsbrief lezen 

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te 

lezen op onze website 

https://www.deontmoetingskerk.nl/nie

uwsbrief 

 

Voor meer informatie zie Website: 

www.deontmoetingskerk.nl  

 

Facebook 
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We hopen dat wij ook in 2024 mogen rekenen op uw financiële 

steun en medewerking. 

 

Met vriendelijk groet, 

Namens het College van Kerkrentmeesters 

 

Arie de Lange   

Secretaris CvK 

 

 

Nieuw jaardoel diaconie 

Aanstaande woensdag (10 januari) wordt het jaardoel van 2023 

afgesloten en wordt het jaardoel voor het nieuwe jaar bekend 

gemaakt.  

Dit zal gebeuren in d'Olthof bij de Hervormde kerk vanaf 19:30 

uur en iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig 

te zijn.  

 

We willen terugkijken op een jaar waarin we ons samen 

hebben ingezet om de inwoners van Hartagyugh te helpen met 

het realiseren van  

kassen voor het verbouwen van hun eigen groenten. En we 

kijken vooruit naar 2024 waarin we ons willen inzetten voor 

een nieuw doel! 

 

Dus graag tot woensdag 10 januari om 19:30 uur in d'Olthof! 

 

De diaconie 

 

 

Bezinning en Ontmoeting – Geloven in gedichten 

Op 12 januari van 10-12 uur duiken we met Els Deenen in 

gedichten die te maken hebben met onze weg door het leven. 

We gaan met elkaar in gesprek over de teksten en over de 

(geloofs)vragen die de teksten oproepen. Gaan we gebaande 

of juist ongebaande wegen? Welke wijsheid verbergt een oud 

voetpad? Waar moeten we onze vastigheid herzien? Wie en 

wat geeft ons richting? En durven we daarop te vertrouwen?  

 

We lezen oude en nieuwe gedichten van Lars Gustafsson, Les 

Murray, Menno van der Beek en Marieke Lucas Rijneveld. Ook 

als u zich nog niet hebt opgegeven bent u van harte welkom, 

maar wilt u zich dan wel tevoren even opgeven door Els te 

bellen of te mailen: 0622738215 en elsdeenen@icloud,com   

Dan weet Els hoeveel kopieën ze moet verzorgen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


